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Vandaag is de laatste dag van mijn vakantie. De afgelopen 3 weken was ik niet 

in de dienst, omdat ik heerlijk in Frankrijk en Italië aan het genieten was.  

Meerdere keren waren er momenten dat ik ‘WOW momenten’ had.  

Bijvoorbeeld toen ik op ca. 3800 meter hoogte vanaf een berg keek naar de 

prachtige omgeving.  

Ik was vol ontzag en mijn ziel zong: “Ow Heer, hoe groot zijt Gij!”  

 

https://youtu.be/p-hvI1nbS80?si=61dy5yc6zeeit8LE   Lauren Daigle – How 

great Thou art.  

Wanneer ik met vakantie ben of op een city trip, dan probeer ik altijd wel naar 

een museum of kerkgebouw te gaan. Ik geniet er dan van om iets van de 

geschiedenis van die plek te ontdekken. Opvallend is dat het grote steden vaak 

grote kerkgebouwen hebben. In Milaan bijvoorbeeld was het enorm druk 

rondom de Duomo. Men keek vol bewondering naar de verschillende 

elementen die samen een mooi geheel vormden.  

In het Duomo werd ik geraakt door een beeld van apostel Bartholomeus.  

Hij werd gemarteld (levend gevild) vanwege zijn geloofsgetuigenis. Zijn verhaal 

is ontroerend en pijnlijk, maar het getuigt ook van de kracht van het christelijk 

geloof.  

Hij bleef getuigen van het goede nieuws van Jezus, ook al kostte hem dat zijn 

leven.  

 

Hoe is het mogelijk dat iemand zo kan lijden?! Het kan niet anders dan dat Zijn 

intrinsieke drijfveren te maken hebben met zijn liefde voor God, voor Jezus zo 

groot was dat dit boven zijn tijdelijke omstandigheden in het heden uit ging.  

Hij had geproefd van de goedheid van God in de aanwezigheid van Jezus 

Christus.  

 

Ik herinner me hoe ik stil was en dacht aan mensen die door de geschiedenis 

heen hun leven gaven voor het verspreiden van het evangelie. Zulke verhalen 

uit het verleden bemoedigen vandaag nog steeds om standvastig te blijven, 

ongeacht de locatie en ongeacht de omstandigheden. 

 

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de eerste brief van de apostel Petrus. Hij schreef 

deze brief aan gelovigen, volgelingen van Jezus buiten Jeruzalem. Mensen die 

ver woonden van de tempel.  

https://youtu.be/p-hvI1nbS80?si=61dy5yc6zeeit8LE
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Mensen die verstrooid waren geraakt, omdat de gemeente van Jezus Christus 

werd vervolgd. Petrus schreef deze brief aan gelovigen die met name uit de 

heidenen kwamen. Mensen die niet Joods waren. Mensen zoals jij en ik. 

Mensen die het goede nieuws van Jezus hebben gehoord en Hem het centrum 

van hun leven hebben gemaakt.  

 

Mensen die niet dagelijks naar de tempel in Jeruzalem konden gaan, maar 

eerder in huisgroepen samen kwamen (net als wij      ). Mogelijk hadden ze het 

gevoel dat ze er van 2 kanten niet bij hoorden: 

1. Omdat ze qua locatie op afstand leefden van de plek waar het heiligdom, de 

tempel stond (Jeruzalem) 

2. Omdat ze als christen anders leefden, dachten, dan hun collega’s, familie.  

Ze werden steeds meer door de Heilige Geest getransformeerd naar het beeld 

van God.  

 

Op 8 september heeft Marina daar over gesproken in haar preek “Oei, ik groei” 

Ze las onder andere het volgende gedeelte uit 1 Petrus 2: 

 

1 Petrus 2: 1-5 NBV21  

1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle 

afgunst en kwaadsprekerij, 2 en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de 

zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3 

U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd? 4 Voeg u bij Hem, bij de 

levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd 

uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende stenen 

gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.  

 

Ik heb zojuist al aangegeven dat de ontvangers van de brief qua locatie op 

afstand leefden van de tempel in Jeruzalem. Overigens zou het na het schrijven 

van deze brief nog maar een enkele jaren duren voordat de tempel in 

Jeruzalem verwoest werd. 

 

In vers 5 lezen we dat de gelovigen zelf opgeroepen worden om gebruikt te 

worden voor de bouw van een geestelijke tempel. Ik kan me voorstellen dat dit 

opmerkelijk klonk voor de ontvangers van de brief en ik vermoed vandaag nog 

steeds wel. De mensen die op afstand leefden van de tempel, mochten toch 
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bijdragen aan het bouwen van een tempel (een geestelijke).  

 

Bij het bouwen met stenen denk ik bijvoorbeeld aan Magnetix. Dit zijn kinderen 

waarmee kinderen op een speelse manier kunnen bouwen. De stenen kun je 

elkaar plakken d.m.v. magneten. Zo zijn wij als gelovigen ook. Iedereen heeft 

een eigen steen en iedere steen is weer anders, heeft een andere vorm, kleur.  

 

Iedere steen is bedoeld om in eenheid met andere stenen te zijn. Om samen 

een eenheid te vormen. Om samen een mooie creatie te vormen. De steen 

komt niet tot z’n doel wanneer het in isolement is. Het is bedoeld om in 

eenheid te leven.  

 

In het Oude Testament lezen we hoe gebouwen, heiligdommen gemaakt zijn.  

In het Oude Testament zien we hoe het volk Israël een tabernakel heeft 

gebouwd en twee keer een tempel. In die plaatsen was er een gedeelte, het 

heilige der heiligen, waar onbevoegden niet mochten komen. Ze zouden 

sterven omdat Gods aanwezigheid zo sterk was.  Zo heilig waren die plaatsen. 

 

In het begin van de Bijbel, in Genesis, lezen we hoe Adam en Eva dichtbij God 

leefden. Er was daar geen tempel. Maar Adam en Eva waren wel aangesteld om 

die plaats te bewerken en te onderhouden.  

 

Genesis 2:15 NBV21 

De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te 

bewerken en te onderhouden. 

 

En in het laatste boek in de Bijbel lezen we dat er in het nieuwe Jeruzalem geen 

tempel meer zal zijn.  

Openbaring 21 22 NBV21 

22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar 

tempel, en het Lam.  

 

WOW! Wat een prachtig vooruitzicht! In moeilijke omstandigheden is dit zeker 

Plaats Dienst, taak  Bijbeltekst 

Tabernakel (heilige en heilige der heiligen) Hoogepriester en priesters Numeri  3: 1-13 

Tempel Jeruzalem (2x) Hoogepriester en priesters  
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iets waar je blij van word, waar je hoopvol van wordt. Gods aanwezigheid is 

niet afhankelijk van een locatie.  

We lezen verzen 4 en 5 nog een keer. 

 

1 Petrus 2: 4-5 NBV21 

4 Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd 

maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als 

levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. 

Misschien een gek voorbeeld, maar die stenen doen me denken aan Magnetix 

stenen (of Duplo, Lego etc.). Ik heb een doos gekocht, omdat het op een 

speelse manier uitlegt waar het over gaat. In de doos zitten verschillende 

stenen waar je mee kunt bouwen. Je kunt de stenen op verschillende manieren 

aan elkaar plakken. Je kunt er een toren mee bouwen, of een tempel       

 

Petrus schrijft dat de gelovigen zichzelf als levende stenen mogen gebruiken. 

Het is dus de bedoeling dat je als steen een eenheid vormt met andere stenen. 

Op zichzelf kan zo’n steen niet zoveel bereiken, maar samen met andere stenen 

(ook al zijn ze verschillend) ontstaat er iets moois. Zelfs jonge kinderen 

begrijpen hoe dit principe werkt. 

 

Wanneer zo’n gebouw gemaakt is, is het dan meteen geestelijk? Wat maakt 

het geestelijk? Wat is het verschil tussen een normaal pand en een tempel? 

 

De aanwezigheid van God! De Heilige Geest die er in woont.  

Oftewel: jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En jij speelt een 

cruciale rol in het onderhouden daarvan. Dat lezen we dan ook in het volgende 

gedeelte. 

 

1 Petrus 2: 5 NBV21 

Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, 

dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.  

 

In Moldavië, waar mijn vrouw Veronica vandaan komt, is er in ieder dorp een 

priester. Ze zijn met elkaar verbonden. Iedere priester is nauw betrokken bij de 

samenleving.  

Op speciale dagen zegenen zij het volk. Ik ben een keer bij zo’n viering geweest 

en ik vond het grappig dat de priester mensen nat maakte met zijn ‘zegenstok’. 



Bouw in ons Uw tempel 

 
pag. 5 

 

In de brief van Petrus gaat het er niet zozeer om dat iedere gelovige het ambt 

van priester gaat beoefenen. Je kunt als loodgieter, ondernemer, juf ook een 

priester zijn. Het gaat namelijk veel meer om de taken die horen bij het ambt 

van een priester en die toepassen in je eigen leven. We hebben net gelezen dat 

wij, ons lichaam, een tempel van de Heilige Geest is. Zoals een priester zorg 

draagt voor de tempel, zo mag jij met je leven zorg dragen voor jouw 

geestelijke tempel.  

 

Wat zijn dan zoal taken van een priester en hoe kun je dat vandaag in je eigen 

leven toepassen? Wat voor houding past daar bij? 

 

Taak Houding, toepassing 
In Gods tegenwoordigheid leven Toewijding aan God, relatie met God 

In dienst van de hogepriester Gericht zijn op Jezus, onze hogepriester 
Betrokken zijn bij samenleving Liefhebben, zorg dragen  

Offers brengen Je leven op “het altaar” leggen, 
Wierook branden Aanbidding, voorbede 

Vergeving uitspreken Vergeven 

Gods woord onderwijzen Dagelijks de Bijbel lezen en overdenken 
Het volk zegenen Vrede stichten, goed doen 

Overig  

 

Deze tabel is niet bedoeld als een checklist om te zien of je een goed christen 

bent. Het is het belangrijkste om je te realiseren dat je als christen zelf een 

tempel bent van Gods aanwezigheid. Daar hoort een bepaalde leefstijl bij.  

Het zijn van een priester is een metafoor voor waar een volgeling van Christus 

op gericht is, hoe het toegewijd is, een leven van aanbidding leidt, een persoon 

met impact is voor zijn omgeving.  

1 Petrus 2: 6-7 NBV21 

6 In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen 

om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 7 

Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwt. 

 

Het hele geestelijk huis is gebouwd op Jezus Christus. Dat geldt voor de kerk in 

het algemeen en voor het individu. Hij is de hoeksteen. Alle stenen zijn  gericht 
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op die hoeksteen. Hij houdt het gehele gebouw bij elkaar. Zonder Hem wordt 

het een puinhoop, stort het huis in.  

1 Petrus 2: 7-8 NBV21 

7 Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwt. Voor wie er niet op vertrouwen 

geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’  

8 En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich 

stoot.’ Zij struikelen omdat ze weigeren Gods woord te gehoorzamen, daartoe 

zijn ze bestemd. 

 

In deze 2 verzen gaat het over mensen die de uitnodiging van het evangelie, 

Jezus Christus, afwijzen. In het heilsplan van God de Vader heeft Jezus altijd 

een cruciale rol gespeeld. Helaas hebben velen gedacht dat deze steen (Jezus) 

niet geschikt is om te dienen als hoeksteen. Dat was toen zo (denk aan 

religieuze leiders) en dat is vandaag nog steeds zo. Onze samenleving gelooft 

steeds meer dat er geen God is, laat staan dat Hij de hoeksteen is.  

 

Voor hen is Jezus veel meer een ‘steen des aanstoots’.  

De ‘steen des aanstoots’ is een beeldspraak die wijst op een uit-stekende steen 

aan de hoek van een gebouw, waaraan men zich kan stoten en waardoor men 

kan struikelen en ten val komen.  

Als we het voorbeeld van de Magnetix steen er weer even bij pakken, dan 

kunnen er eigenlijk 2 dingen gebeuren wanneer je die levente steen ontmoet.  

1. Je hangt jouw steen (jouw leven) aan Zijn steen (Zijn leven) en zo word je zelf 

een levende steen 

2. Je keurt de levende steen, de hoeksteen af en je komt ten val, je struikelt. 

 

Paulus vat het als volgt samen in de eerste brief aan de Korintiërs.  

 

1 Kor. 1: 22-25 NBV21 

22 De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij 

verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de 

andere volken dwaas. 24 Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, 

is Christus Gods kracht en wijsheid, 25 want het dwaze van God is wijzer dan 

mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. 



Bouw in ons Uw tempel 

 
pag. 7 

 

Dan richt Petrus zich weer direct tot de gelovigen. En deze woorden gelden 

voor de individuele gelovige als voor de kerk wereldwijd.  

1 Petrus 2: 9-10 NBV21 

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een 

heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te 

verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn 

wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens werd 

u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming. 

 

Petrus schrijft min of meer: Jullie wonen dan wel niet dichtbij Jeruzalem, daar 

waar de tempel zo belangrijk is. Jullie zijn wél helemaal deel aan de familie van 

Jezus Christus!  Jullie stenen worden gezien. Jullie horen er bij! Jullie maken 

deel uit van het volk van God. God ontfermt zich ook over jullie, ook al zijn jullie 

verspreid. Vergelijkbare teksten en metaforen zien we in andere 

Schriftgedeelten terug. Bijvoorbeeld in Romeinen 12 (één lichaam in Christus), 

maar de wijnstok en wijnranken uit Johannes 15 sluiten ook mooi aan bij de 

boodschap van vandaag.  

 

Tijdens een Rafael Nederland vergadering werd er aan het begin een stuk fruit 

uitgedeeld aan iedere afgevaardigde van de Rafael gemeentes. Ik kreeg een 

stuk meloen. De diverse stukken fruit staan symbool voor het komende 

seizoen, waarin God belooft vrucht te geven.  

Aan het eind van de vergadering mocht iedereen een stuk fruit mee naar huis 

nemen. Ik heb een pompoen meegenomen. Ik vind het mooi hoe we samen 

een prachtig geheel, iedere gemeente met z’n eigen kenmerken en smaak.  

 

1 Petrus 2: 11-12 NBV21 

11 Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; 

daarom vraag ik u dringend niet toe te geven aan wereldse begeerten, die uw 

ziel in gevaar brengen. 

12 Leid te midden van de heidenen een goed leven, opdat zij die u nu voor 

misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer 

bewijzen op de dag waarop Hij komt rechtspreken. 

 

Petrus roept de gelovigen op om zoals priesters te zijn die goed voor het 

heiligdom zorgen. Op de plek waar zij zijn laten zij het koninkrijk van God zien. 
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Ze zijn een zegen voor hun samenleving. De mensen waar zij mee omgaan zien 

als het ware een levende kathedraal, een levende Duomo, Sangra Familia        

 

Zij zijn dragers van Gods aanwezigheid en heerlijkheid. En wij zijn dat ook.  

Daar wil ik je mee zegenen in de week die voor je ligt. In de wetenschap dat je 

een tempel bent van de Heilige Geest, gericht op Jezus Christus en zeer geliefd 

door de Vader. 

 

Ik bid dat je veel vrucht zult dragen. Dat Jezus steeds meer zichtbaar wordt in 

jouw leven en op de plaatsen waar je komt.  

 

Als afsluiting wil ik het volgende gebed bidden. 

 

Here Jezus, 

Hier zijn wij 

Bouw in ons Uw tempel 

Waar U op de troon zit 

 

Kom en vul ons 

Woon in ons, oh Heer 

We willen Uw levende stenen zijn 

Uitgekozen door U, gegeven aan elkaar 

 

Wij verlangen naar U 

Er is maar één ding dat wij vragen: 

 

Dat we in Uw huis mogen wonen  

En Uw schoonheid voor altijd mogen aanschouwen 

 

Op U stellen wij ons vertrouwen, 

Dat U het huis zult bouwen 

 

Hier zijn wij 

Bouw in ons Uw tempel 

Amen! 

 


